
Beste ouders/ verzorgers,

Het einde van het schooljaar is alweer in zicht, en wat is de tijd voorbijgevlogen! Dit was
mijn eerste jaar als directeur van SLC de Pionier, en ik kijk er met een heel goed gevoel op
terug.

Vanaf het begin voelde ik me welkom. Ik heb in het afgelopen jaar gezien hoe respectvol en
betrokken onze kinderen met elkaar omgaan. Ze werken hard, zijn nieuwsgierig en laten
iedere dag zien dat ze volop in ontwikkeling zijn; iets om echt trots op te zijn! Ook de
betrokkenheid van jullie als ouders, en de inzet van het hele team, maken van onze school
een plek waar iedereen zich fijn en gezien voelt.

Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor het vertrouwen, de inzet en de fijne
samenwerking dit schooljaar. Het is bijna tijd om even op adem te komen, te genieten van de
rust, en nieuwe energie op te doen. Maar eerst gaan we het schooljaar nog afsluiten met
elkaar en afscheid nemen van onze kanjers uit groep 8. 

Ik wens jullie allemaal een heerlijke zomervakantie toe!

Met hartelijke groeten,

Marieke Kapteijns
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MOESTUIN

Wie zaait zal oogsten!

In maart waren de moestuinbakken nog leeg, de grond koud en
nat en was er weinig groens te bekennen. Sindsdien ga ik, als
moestuincoach, samen met de kinderen wekelijks op donderdag
de tuin in. De ene week met de bovenbouw, de andere week met
de onderbouw.

Kriebelende bodemdiertjes onderzoeken, radijsjes zaaien en
onkruid plukken; eigenlijk is alles in de tuin een feestje. Veel
verwondering, knijpende gezichten na het eten van een radijs
en natte kleren omdat de gieter toch iets te vol zat. Heel veel
ervaren, en natuurlijk allemaal naar huis met zanderige
handen.

Wat vinden ze het leuk en wat is het de moeite waard! Onder
andere de salade met krulsla en spinazie en de aardbeien met
slagroom vielen erg in de smaak. Alles staat volop te groeien en
te bloeien, inclusief de kinderen zelf. Daar doe je het toch
voor?

Evy
Moestuincoach de Pionier



LEESHOEK

De leerlingenraad is heeft het afgelopen jaar verschillende keren met Marieke samen gezeten om een plan
te maken hoe ze een leeshoek zouden kunnen realiseren. En wat hebben ze hard gewerkt met een heel
mooi eindresultaat. Hieronder kunnen jullie stukjes lezen van de kinderen uit de leerlingenraad.

De leeshoek van Jans en Kaj
Wij hebben een gesprek gehad over wat we wilden veranderen, en de uitkomst was de leeshoek.
We hebben inspiratie opgezocht in tweetallen, en de foto's waren heel mooi!
En daarna hebben we een schets gemaakt hoe de leeshoek er ongeveer uit moest zien! En we waren naar de
action geweest en we hebben dingen gekocht.
En stapje voor stapje verscheen de leeshoek al!
En toen die dag dat te leeshoek klaar was, hadden we de opening met de leerlingenraad gedaan! 
Jans en Kaj!

Leeshoek
We moesten overleggen wat er moest worden veranderd, uiteindelijk waren we uitgekomen op een nieuwe
leeshoek. Toen moesten we overleggen over hoe we het gaan aanpakken. We waren begonnen met welke
spullen we moesten kopen. Er kwamen heel veel ideeën, zitzakken, kussens en veel groen en een kast, Koen
en Daan moesten toen een schets maken. Juf Iris heeft geholpen met de spullen bestellen en uitzoeken.
Ferre en Niek moesten helpen met in elkaar zetten maar juf Iris en Dex hadden meegeholpen. Kian, Bram,
Kaj en Jans waren naar de Action samen met juf Iris. Iris was wel belangrijk voor de leeshoek. De opening
is geopend door Kian en Kaj.
Ferre en Kian

Leeshoek 
Er is een nieuwe leeshoek waar kinderen in kunnen lezen. 
En dit hebben we er voor moeten doen.
1.Foto´s gezocht 
2.Een plan bedacht en een onderdeel schets 
3.Wie we nodig hadden om her te maken 
4.Spullen besteld 
5.De leeshoek gebouwd 

Niek Blondé, Daan Vissers 

Nieuwe leeshoek
Er is een nieuwe leeshoek op onze school! 
We hebben een schets gemaakt en een word gemaakt hoe de leeshoek eruit komt te zien. 
Er is een nieuwe leeshoek waar kinderen rustig en stil kunnen lezen. 
We hebben een plan bedacht wat je voor materialen nodig hebt en wat voor zitzakken we mooi vonden. 
We zijn daarna naar de action geweest en een boom en kasten uitgezocht. Daarna hebben wij de kasten in
elkaar gezet en alles op zijn plek gezet. En toen was de opening van de leeshoek. En was de leeshoek open! 
Gemaakt door Koen en Bram 

https://mailchi.mp/78c9d280b366/themabrief-de-kracht-van-spel?e=61538db6f8


OPEN PODIUM

Wat een feest: 
Ons eerste speelcentrum brede open podium!
Op 22 mei vond het allereerste open podium binnen ons
speelleercentrum plaats en wat een geweldige ervaring was
dat! Alle groepen hebben hun talenten laten zien. Met
vrolijke dansjes en prachtige liedjes vulden de kinderen het
podium met energie, lef en vooral ook veel plezier.
Wat dit open podium extra bijzonder maakte, was de
samenwerking tussen alle kinderen van Partou
Kinderopvang, Pionier Start en het onderwijs. Jong en iets
ouder kwamen samen op het podium en in het publiek, en
dat zorgde voor een warme sfeer van verbinding. Samen
leren, samen spelen én samen stralen!
We kijken met trots terug op deze eerste editie en kijken
nu al uit naar de volgende!



Ondersteuning medewerker Malmberg

Dag allemaal,
In deze laatste nieuwsbrief van De Pionier heeft Marieke mij gevraagd me even kort voor te
stellen en te vertellen wat ik de afgelopen tijd heb gedaan in gr 2/3. Mijn naam is Linda Jacobs en
de afgelopen maanden heb ik met veel plezier mogen ondersteunen in groep 2/3 bij juf Frency.
Wat een leuke, enthousiaste, hardwerkende groep kinderen, en wat een top-juf hebben ze. 
Ik heb vooral ondersteuning gegeven bij het geven van extra aandacht aan de basis van het leren
lezen: de letters, de klanken en het herkennen ervan. Door kinderen individueel of in kleine
groepjes te begeleiden, konden we samen nét dat stapje extra zetten. Ook hebben we veel gelezen,
zachtjes voor onszelf, om de beurt en natuurlijk heb ik ook voorgelezen. Alles om het plezier in
lezen te vergroten én het zelfvertrouwen te versterken.
Wat mij telkens weer opvalt, is hoeveel verschil een beetje extra tijd en gerichte ondersteuning
kan maken voor een kind. Wanneer er ruimte is om in alle rust te oefenen, vragen te stellen en
succeservaringen op te doen, zie je kinderen opbloeien. Zo waren letterspelletjes favoriet, daar
wilde ze niet mee stoppen, en dat is precies het enthousiasme dat we willen aanwakkeren. Het is
voor mij heel waardevol om die kleine momenten van extra aandacht, die het verschil kunnen
maken in een leerproces, te kunnen toevoegen. 

Maar, waarom dan?
Ik ben werkzaam bij educatieve uitgeverij Malmberg waar ik me dagelijks inzet voor de
ontwikkeling van ons rekenaanbod voor het basisonderwijs. Al wat jaren werk ik met veel plezier
aan het verbeteren van leermiddelen die leerkrachten ondersteunen en leerlingen uitdagen. Maar
steeds vaker merkte ik dat ik méér wilde doen. Niet alleen van achter mijn bureau, maar ook in
de klas – dáár waar het echte werk gebeurt.
Daarom ben ik, samen met een aantal collega’s, een initiatief gestart om te onderzoeken of we
onder werktijd daadwerkelijk op basisscholen kunnen ondersteunen. Want wat ik zie bij mijn
collega’s (en bij mezelf) is een diepe passie voor onderwijs. Wij praten dagelijks met leerkrachten,
beantwoorden vragen over methodes, geven uitleg en ontwikkelen lesmateriaal.
Want juist daar willen wij een verschil maken. Met onze onderwijsachtergrond en inhoudelijke
expertise stappen we de klas in. Niet als vervangers, maar als aanvullers!

ONDERSTEUNING MALMBERG 



PIONIER VERHAAL 

Ons eigen Pionier verhaal, speciaal geschreven
voor Speelleercentrum De Pionier. Anne-Will
Jacobs nam de pen in de hand en bracht een warm
en fantasierijk verhaal tot leven waarin onze
eigen Pionier Puk de hoofdrol speelt.
Puk is niet zomaar een avonturier – hij is een
échte Pionier! Met zijn ondeugende glimlach,
stoere pet en oneindige nieuwsgierigheid gaat hij
elke dag op avontuur in en rond de school. Hij
ontdekt, leert, struikelt soms, maar staat altijd
weer op. Net als onze leerlingen.
Sven uit groep 8 maakte het verhaal compleet met
zijn prachtige illustraties. Elk detail, van Puk’s
laarsjes, samen eten en heerlijk wegdromen, is
met liefde getekend. Zijn tekeningen brengen de
woorden van Anne-Will tot leven en zorgen ervoor
dat het verhaal een echt kunstwerk is geworden.
Het verhaal zit vol grappige momenten, kleine
wijsheden en herkenbare avonturen. Puk leert
over vriendschap, samenwerken en het volgen van
je eigen pad – precies waar De Pionier voor staat.
We zijn enorm trots op dit verhaal. Het is niet
alleen een verhaal, maar een stukje van onszelf.
Een verhaal om voor te lezen, te bekijken, te
koesteren.
Pionier Puk, klaar voor een nieuw avontuur!
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